
Revolutionaire tralala

Suriname….
Je verzoop in je eigen tranen
reikte wanhopig naar houvast
zakte steeds dieper weg in ‘t drijfzand
De wortels van dit kwaad
waren je bloedeigen kondremangs
die beweerden je lief te hebben
terwijl ze de deuren voor drugs wagenwijd open zetten

Suriname……
Revolutionairen vernietigden je binnenlanden
zaaiden dood en angst
verjoegen de bewoners van huis en haard
staken in de binnenstad
koloniale gebouwen in brand
Destructie ten top
instituten kapot
Het volk leefde op de pof
De waarheid werd bewust verstopt

Geliefd vaderland…..
Je volk werd monddood gemaakt
Normen en waarden verdwenen.
De rechterlijke macht met de voeten getreden
Ondeskundigen werden in banen geregeld.
Corruptie ten top
Wandaden verdwenen in de doofpot.
De zichzelf gekroonde koning
Vertelde de prachtigste sprookjes
Het volk doofstom en ziende blind
Werd ingepakt met een kleine AOV verhoging

Suriname….
Revolutionairen kwamen gewapend
bedreigden je volk
en stalen je grond
Omkoperij was de gangbare weg
geld wit wassen, een fluitje van een cent.
De wet werd naar eigenbelang toegepast
Als een vastzittende plaat bleef je herhalen
Neks no fout in Suriname
Wij hebben de macht
In onze tekie njang Sranang

Suriname
Elke keer als de revo’s je kapot maakten



brachten de puinruimers herstel
De Revo duwde je echter weer in de hel
brachten drugs in je land
maakte je volk verslaafd
Mannetjes op alle posten
bosten je broodnodige inkomstenbronnen
verrijkten zich met je goud
de gezondheid van jouw volk liet je koud
Wapens uit de kazerne
maakten de samenleving onveilig
Toch bleef je roepen na elke misdaad
‘neks no fout ini sranan’

Revo je neemt geen verantwoordelijkheid
toont geen spijt
Nu je rotzooi voor de zoveelste keer weer is opgeruimd
loer je op de volgende buit
zonder enige schaamte
probeer je met mooie praatjes
het volk weer in te pakken
Enough is enough Revo man
No more revolutionaire tralala!
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